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 Nieuwsbrief 3 oktober 2025   

                          
 

 

De zondagsdiensten 

Sint Jan Maastricht 

Ik volg op deze zogenaamde Israëlzondag niet het oecumenisch leesrooster, maar heb 

een eigen keuze gemaakt met het lezen van een gedeelte uit Deuteronomium. De keuze 

van een leider om als je echt volk van God wil zijn dat volk van jong tot oud, eraan te 

herinneren dat je dan in gezamenlijkheid met God verantwoordelijkheid voor elkaar moet 

willen dragen om zo in vrijheid mens met en voor elkaar te zijn. Je kan daarvoor kiezen 

of niet….  Dat is een politieke keuze. Voor leidt tot zegen, tegen tot vloek. Dus wil je 

elkaar tot zegen of tot vloek zijn? Welke keuze maken wij vandaag?  

Ds. Wim den Braber 

Voorganger: 

Organist: 

Gemeentelid van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Wim den Braber 

Wilko Jordens 

Marika de Bruijn 

Cor Spreeuwenberg 

Lisanne Waelauruw 

Zondag 5 oktober om 10.00 uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

 

Hervormde kerk Vaals, schrift & tafel 

Voorganger: 

Organist: 

Dwarsfluitist: 

Gemeentelid van dienst: 

Kindernevendienst: 

Ds. Hans Kling 

Christine Moraal 

Henriëtte Tebrugge 

Bertus Companje 

Arie Koster 

Zondag 5 oktober om 10.00 uur 

Hervormde kerk  

Kerkstraat 47 Vaals 

Via Kerkomroep 

 

Kloosterkerk Valkenburg 

Voorganger: 

Muziek:  

Gemeentelid van dienst: 

Mevr. Marian Knetemann 

Stef Grit 

Sjoerd Boomsma 

Zondag 5 oktober om 10.00 uur 

Kloosterkerk  

Oosterweg 1 Valkenburg 

Via Kerkomroep 

 

 

InnBetween viering Zondag 5 oktober 19.00uur St Jan Maastricht 

Zondag is er om 19.00 uur een gezamenlijke dienst met het studentenpastoraat van the 

Innbetween. In deze Engelstalige dienst wordt stilgestaan bij de zaligsprekingen uit de 

Bergrede, met muziek, ruimte voor creativiteit en aandacht voor persoonlijk gebed. 

Iedereen is van harte welkom! 

Informatie: Lianne Schuuring 

 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/OvD_%205-10-2025%20St_Jan%20ds_%20Wim%20den%20Braber.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/20251005-Orde%20van%20Dienst%20Vaals.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/LITURGIE%20VALKENBURG%20051025_QR%20.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
https://www.maas-heuvelland.nl/Studenten
mailto:lianne.schuuring@gmail.com
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Uit de diaconie 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is voor het werk van KIA t.b.v. het 

Rossing Center in Jeruzalem. 

 

In Israël en Palestina groeien kinderen en jongeren op in angst 

en geweld. Door het gescheiden onderwijs in Israël 

leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet 

kennen. Het Rossing Center in Jeruzalem leert hun een  

andere weg: dialoog, gerechtigheid en vrede. Docenten en 

schoolleiders krijgen training in vredeseducatie, jongeren 

leren omgaan met trauma’s en conflicten respectvol  

bespreken. 

 

Na 7 oktober en de daaropvolgende oorlog is dit werk urgenter dan ooit.  

De dialoogprogramma’s tussen Joodse en Palestijnse jongeren gaan gewoon door, maar 

het programma is aangepast: er wordt meer tijd genomen om na afloop in de eigen 

groep emoties en ervaringen te verwerken. Zo ontstaat er ruimte voor echte ontmoeting 

en begrip.  

 

Help mee om jongeren en scholen perspectief te geven op een vreedzame toekomst. 

Juist nu is het van levensbelang dat jonge generaties leren dat vrede wél mogelijk is.  

Uw bijdrage aan de collecte ondersteunt dit waardevolle werk. Van harte aanbevolen! 

 

Namens de diaconie, 

Marije Bijleveld 

De collecte wordt van harte aanbevolen. 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van 

Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht  

NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 

 
 
 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening  

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 

 
 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 

    

Orgelspel Woensdag- en zaterdagmiddag 14.00-14.30uur St Jan Maastricht 

Nog tot en met 8 november bespeelt één van de organisten van de PGMH vanaf 14.00uur 

een half uur tot een uur het orgel van de St Jan. Kom luisteren! 

Informatie: Klaas Remerie 

 

 

 

 

 

mailto:k.remerie@home.nl
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Krantenleesgroep Maandag 6 oktober,10.30uur Kloosterkerk Valkenburg 

Het is weer de eerste maandag van de maand en dat betekent: Krantenleesgroep!  

Iedereen neemt een krantenstukje mee waar hij/zij de anderen een vraag over wil 

stellen. Het gesprek wordt geleid door André van Dijk. 

Informatie: André van Dijk 

 

Duits-Nederlandse Leeskring Donderdag 9 oktober 20.00uur Oude Pastorie Vaals 

Besproken wordt het boek ‘Het Bericht’ van Doris Knecht. 

Informatie: Babette Lemmer 

 

Gesprekskring Daalhof Vrijdag 10 oktober 14.00uur in ‘t Trefpunt. 

Informatie: Nelleke de Kruik 

 

Lutherse Gemeente 100-jarig Jubileum Zondag 12 oktober 14.30uur De Kopermolen, 

Von Clermontplein 11 Vaals. 

Informatie: klik hier voor de uitnodiging 

 

PODIUM SINT JAN: MUSIC FOR A WHILE Zondag 12 oktober 15.00uur St Jan 

Maastricht; vrije gave 

Drie professionele musici, oud-klasgenoten en vriendinnen van de middelbare school 

vonden elkaar decennia later opnieuw op het podium: het Belmondo Trio is geboren. Dat 

resulteerde in een gevarieerd programma met geweldige duetten, sololiederen en aria's. 

Op school deden ze alle drie mee in het koor, orkest en spelgroep om jaarlijks een eigen 

theatrale voorstelling te maken. Die achtergrond wordt volledig ingezet door het trio. 

Vandaag krijgt u een Engels blok voor de pauze met o.a. duetten van Purcell en een 

pianosolo. Na de pauze duiken we de latere opera in met solo aria’s en duetten die wat 

uitbundiger en bekender zijn. 

 

Het trio bestaat uit: 

Karen van Dellen piano 

Iris de Koomen sopraan 

Els Bongers sopraan 

 

Het is een activiteit voor iedereen die zin heeft in een gezellige zondagmiddag. Voor 

drankjes en hapjes wordt gezorgd. Neem vrienden, familie en buren mee. 

 

Vanuit klooster Wittem 

Zondag 5 oktober: dierenzegening, op het pleintje voor het Pelgrimsoord. 14.00-15.00 

uur. Gratis; aanmelden niet nodig. 

Zondag 5 oktober: ontmoeting met een vluchteling, in gesprek met dhr. Homan uit 

Iran. 16.00-17.30 uur. Vrije gave; graag aanmelden 

Woensdag 8 oktober: film ‘Walk with me’ over Thich Nhat Hahn, 19.30 -21.30 uur. 

Toegang 5 euro. Graag aanmelden. 

Aanmelden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741. 

 

GERARDUSWANDELING OP 16 OKTOBER 

Op het Gerardusfeest (donderdag 16 oktober) is er vanaf de Gerardushoeve bij 

Eperheide een 7 km lange pelgrimswandeling dwars door het Limburgse Heuvelland naar 

Wittem. De wandeling begint om 10.00 uur; dat is na aankomst van de bussen van lijn57 

uit beide richtingen (Maastricht – Gulpen). De aankomst in Wittem is ruim op tijd voor de 

pelgrimsviering van 13.00 uur, samen met de pelgrims die vier dagen eerder in Weert 

zijn begonnen aan een vierdaagse Gerardustocht. Om 15.00 uur begint een wandeling 

terug van opnieuw 7 km langs een andere, even mooie route. Men kan ook de bus van 

lijn 57 terugnemen naar de Gerardushoeve. 

 

 

 

mailto:vandijkandre@hotmail.com
mailto:b.lemmer@gmx.de
mailto:nellekedekruik@gmail.com
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/Uitnodiging%20Jubileum%20dienst.pdf
https://www.maas-heuvelland.nl/podium_st_jan/
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741
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Bijbelgespreksgroep: 

In de bijbelgroep lezen we dit najaar Bijbelverhalen die gebruikt worden om het geweld 

van Israël tegen de Palestijnen te rechtvaardigen. Maar ook verhalen die het 

eeuwenlange antisemitisme ondersteund hebben, waardoor uiteindelijk de staat Israël er 

kwam. Én we lezen verhalen die steun en troost bieden aan de Palestijnse christenen van 

vandaag. 

woensdagavonden 22 oktober, 12 november en 10 december van 19:30 uur tot 21:00 

uur; 

Voor mensen die een voorkeur hebben voor overdag worden de bijeenkomsten herhaald 

op de donderdagmiddagen 23 oktober, 13 november en 11 december, van 14.00 

uur tot 15.30 uur. 

U kunt zich per keer aanmelden. 

Plaats: Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, Wittem 

Deelnamekosten per keer: € 3,- incl. koffie/thee en kopieën. 

Aanmelden bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741 of via 

ageeth.potma@kloosterwittem.nl     

 
 

Omzien naar elkaar 

 

Palestina acties in oktober 

Ik vond toch dat ik dit bericht (zie bijlage) moest doorsturen. Omdat ik weet dat je soms 

met het gevoel kan rondlopen zo weinig te kunnen doen. Leg het maar naast je neer als 

je weet al genoeg te doen of als je deze informatie en zo'n appèl dat ervan uitgaat 

er even niet bij kan hebben.  

Excuses in dat geval...  

Jelle Vegt 

 
 

Van de voorzitter 

 

Als voorzitter mag ik ook zo nu en dan de gemeente vertegenwoordigen in “externe” 

contacten. Deze keer dus eens niet “uit de kerkenraad”, maar een paar van die “externe” 

contacten. 

 

Voor de intrededienst was ook de burgemeester uitgenodigd. Helaas kon hij niet, maar 

hij wilde wel graag kennis maken met mij en de nieuwe dominee. En zo zaten Ferdinand 

en ik dus al op woensdag 17 september bij de burgemeester op zijn zeer mooie en 

historische werkkamer. We spraken over Waalre, over Ferdinand, over het Maastrichtjaar 

2026 (waarover een volgende keer) en over de burgemeester zelf. Het was met recht 

een kennismakingsgesprek, dat wel ruim een uur duurde. 

 

Precies 2 weken later zaten we weer bij de burgemeester, maar nu met 

vertegenwoordigers van veel geloofsgezindten in Maastricht. De burgemeester wilde met 

deze bijeenkomst peilen of er behoefte is om elkaar regelmatig te ontmoeten en of er 

mogelijkheden tot samenwerking zijn. Het was dus vooral een onderlinge kennismaking 

en het uitspreken van verwachtingen. Voorlopig zal deze groep 1 maal per kwartaal bij 

elkaar komen.  

 

Tot slot was ik vorige week bij de vergadering van de Classis Noord-Brabant, Limburg en 

Wallonne. De Classis is de schakel tussen de diverse gemeenten in ons gebied en de 

Generale Synode. 

Aan de orde kwam o.a. een brief van de Classis aan de Synode waarin gevraagd wordt 

aan de Generale Synode om zich publiekelijk uit te spreken over het radicaal-rechtse 

gedachtegoed en verzoekt de Synode daartoe dit agendapunt te agenderen in haar 

vergadering (zie bijlage voor de hele brief). 

mailto:ageeth.potma@kloosterwittem.nl
mailto:beheerpgmh@gmail.com


5 
 

Dit verzoek werd uitgebreid beargumenteerd. Voor mij was de kern toch wel: “Deze tijd 

vraagt om een duidelijk spreken van onze kerk. Dit zijn geen tijden om te zwijgen, maar 

om te spreken. Dit zijn dagen waarin de kerk een ‘Bekennende Kirche’ moet zijn. Waarin 

de kerk moet staan in lijn met voorgangers als Dietrich Bonhoeffer en Karl Barth. Dit zijn 

dagen waarin het woord van Christus moet klinken. Luid, duidelijk en helder. En niet voor 

misverstand vatbaar.” 

Vanuit de vergadering werd dan ook de vraag gesteld waarom nu wel over dit onderwerp 

om een standpunt vragen en niet over de situatie in Gaza. De reactie was dat de Synode 

daar al mee bezig is. Wij wachten in spanning af. 

 

Willem Ginjaar 

 
 

 Agenda 

 

 Maandag 6 oktober 

- Krantenleesgroep 11.30uur Kloosterkerk Valkenburg 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 7 oktober 

- Ontmoetingsochtend in ‘t Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Donderdag 9 oktober 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242). 

 

- Duits-Nederlandse Leeskring 20.00uur Oude Pastorie Vaals 

 

 Vrijdag 10 oktober 

- Gesprekskring ’t Trefpunt 14.00uur ’t Trefpunt Maastricht 

 

 Save The Date 

 

 Vrijdag 17 oktober 

- Kloosterkoffie 14.00uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Zondag 19 oktober 

- Podium St Jan: 15.00uur St Jan Maastricht 

- Onthulling Raam: 12.00uur Hervormde Kerk Vaals 

  

 

Volg ons: 

 Linked In   Facebook  Instagram 
 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij 

de ledenadministratie, en dat is een omweg. 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/agenda
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
https://www.linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-aaa11235b/
https://www.facebook.com/maasheuvelland
http://www.instagram.com/pgmaasheuvelland

